
      
Datum: 21-05-2025 

 

Naam kind:…………………………………………………………………………………..  

 

Deze middag ging het verhaal over ‘Elisa en Naäman’. (2 Koningen 5) 

Naäman is een belangrijke generaal van de koning van Syrië. Hij is heel belangrijk, maar ernstig ziek. Hij is melaats. 

Zijn vrouw heeft een slavinnetje dat uit Israël komt. Dat slavinnetje zegt tegen de vrouw van Naäman dat er in 

Israël een profeet is die Naäman kan genezen. Naäman gaat daarom met zijn knechten op een wagen naar Israël. 

Als Naäman in Israël bij het huis van de profeet Elisa is aangekomen, gaat de deur open en komt er een knecht 

uit het huis van de profeet. Die knecht van Elisa zegt dat Naäman 7x keer helemaal onder water moet gaan in de 

Jordaan. Als Naäman dat hoort, wordt hij heel boos. Dat onder water gaan kan toch ook wel in Syrië? De rivieren 

in Syrië vindt hij veel mooier dan de Jordaan. Waarom komt de profeet zelf niet naar buiten om hem te genezen? 

Naäman keert boos terug naar Syrië. Als ze even onderweg zijn, lukt het de knechten van Naäman om hem te 

overtuigen dat Naäman zich wel 7x gaat wassen en onderdompelen in de Jordaan. Naäman gaat in de Jordaan 

7x onder water en hij wordt genezen van zijn melaatsheid. Hij wil de profeet Elisa daarvoor een groot geschenk 

geven, maar dat weigert Elisa. Hij hoeft die eer niet. Niet Elisa heeft Naäman genezen, dat heeft God gedaan. 

God moet de eer daarvoor krijgen.  

Gehazi, de knecht van Elisa, vindt het vreselijk jammer dat Elisa niets van het geschenk van Naäman heeft 

aangenomen. Hij gaat achter Naäman aan en zegt dat Elisa zich vergist heeft. Gehazi is niet eerlijk. Hij liegt tegen 

Naäman. De Heere ziet dat en vertelt het tegen Elisa. Elisa zegt daarom in Gods Naam dat Gehazi daarom voor 

straf melaats zal worden. Nu denkt Naäman dat hij de Heere toch moet betalen voor zijn genezing, maar de 

Heere wil geen geschenk of betaling voor die genezing.  
Wij zijn ook onrein door de zonden. Wij moeten ook gewassen worden. Dat kan alleen door het bloed van de 

Heere Jezus. Daar hoef je geen groot geschenk voor mee te nemen. Nee, dat schenkt Hij uit genade (zonder 

daarvoor te hoeven betalen) aan zondaren die Hem, de Heere Jezus nodig krijgen.  

 

De leertekst is: ‘Was u… en u zult rein zijn.’ (2 Koningen 5:10b) 

 

Opdracht: Maak de puzzelstukjes aan elkaar. Het eerste stukje is ‘Zie’ Het laatste stukje is ‘Israël.’ Welke zin komt 

eruit? Schrijf die zin hieronder op.  

 

‘Zie…           Israël!’  

 

 

 

Als je deze opdracht maakt en de volgende keer 

(04-06-2025) inlevert op de club, dan krijg je een 

extra spaarpunt! 

Als je de Bijbeltekst kunt opzeggen krijg je ook 

een extra punt! 

  


